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Wij zijn de Petrakerk 
Wij vormen een gemeente die Jezus volgt en leeft rond een open Bijbel. Elke zondag 
ontmoeten we God en elkaar. We geven Hem eer, luisteren naar Zijn stem en groeien 
samen in geloof. In verbondenheid bemoedigen we elkaar, dragen we elkaars vreugde 
en verdriet, maken we fouten, maar proberen we elkaar met liefde en vergeving 
tegemoet te blijven treden.  
 
We beseffen dat betrokkenheid niet vanzelf komt. Een deel van onze leden is actief, een 
ander deel vindt het lastig om een plek te vinden of betrokken te blijven. Daarom zoeken 
we steeds nieuwe manieren om elkaar te ontmoeten, verbinding te ervaren en samen 
kerk te zijn.  
 
We zijn geen perfecte gemeenschap, maar wél een eerlijke en gastvrije plek waar ruimte 
is voor de realiteit van het leven – én voor Gods genade. 
 
Onze gemeente en organisatie 
De Petrakerk maakt deel uit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken en is 
verbonden aan de regio Spakenburg. We werken nauw samen met vijf zusterkerken in 
de gemeente Bunschoten. 
Onze gemeente telt zo'n 600 leden (maart 2025), In bijgevoegde tabel is te zien dat alle 
leeftijdsgroepen goed zijn vertegenwoordigd. Jonge gezinnen vormen een opvallend 
groot deel van onze diverse gemeente.    
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De circa 230 adressen zijn verdeeld over negen wijken met elk een wijkteam: een 
ouderling, diaken, pastoraal bezoeker en wijkzuster(s). Zij zetten zich samen met de 
predikant met liefde en toewijding in voor het pastoraat en stimuleren onderlinge 
betrokkenheid. 
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en vergadert maandelijks in goede 
harmonie over het pastorale werk en beleidszaken. Onze enthousiaste en actieve 
diaconie is betrokken bij hulpvragen binnen én buiten de gemeente. Het dagelijks bestuur 
bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de predikant, scriba en voorzitter van de 
diaconie. Samen zorgen zij voor de organisatie en de voortgang van het beleid. In onze 
gemeente staan de ambten van ouderling, diaken en predikant open voor mannen en 
vrouwen. 
In mei 2026 hoopt onze huidige predikant, ds. Bas C. Buitendijk, met emeritaat te gaan. 
Hij dient onze gemeente sinds 2006 met liefde en betrokkenheid. Het roepingswerk voor 
een nieuwe predikant is opgestart.  
 
Ontmoeting 
Elke zondag komen we samen in twee erediensten. De 
ochtenddienst beleven we als gemeente met elkaar, 
het is een dienst voor het hele gezin, met ruimte voor 
ontmoeting, lofprijzing en verdieping. Deze 
erediensten wisselen we geregeld af met doop-, 
avondmaal- en themadiensten. Daarnaast doen we 
mee aan de dorpsbrede GSK-zondagen (gezin, 
school, kerk) en leveren we een bijdrage aan de 
gezamenlijke 45-minutendiensten van de NGK-kerken 
in het dorp. 
Gemeenteleden dragen op verschillende manieren bij aan de diensten, bijvoorbeeld door 
de Bijbellezing te verzorgen. We zingen psalmen, gezangen, opwekkingsliederen en 
andere stijlen. Onze gemeente bruist van muzikaal talent. Onze organist en koperblazer 
begeleiden veel diensten, en ook onze huisband Travel speelt zeer regelmatig. 
Na de ochtenddienst ontmoeten we elkaar in de hal met koffie of thee. De avonddienst 
organiseren we samen met Spakenburg-Noord. Tijdens bid- en dankdag, op feestdagen 
en in de zomerperiode is er veel samenwerking met zusterkerken in het dorp. Onder 
meer door het organiseren van gezamenlijke samenkomsten.  
 
Gemeenteopbouw 
We willen een toegankelijke en actieve gemeente zijn, met ruimte voor ontmoeting en 
geloofsgroei. Petractief organiseert verbindende activiteiten, zoals de 
rondfietsmaaltijd. Voor kinderen zijn er leuke vakantieactiviteiten, zoals een vossenjacht 
of pannenkoekenfeest. Vrouwen ontmoeten elkaar bij de activiteiten van Confetti. Elke 
donderdagmiddag is er ‘Open Petrakerk’ waar iedereen welkom is. Daarnaast vinden er 
in ons gebouw Salaam-diensten plaats voor dorpsgenoten met een andere culturele 
achtergrond.  
Voor verdieping zijn er enkele huiskringen actief en er is een Bijbelcursus. Elke zondag is 
er crèche voor kinderen van 0–3 jaar en een kinderbijbelgroep vanaf 4 jaar. Jongeren 



vanaf 12 jaar volgen op vrijdag catechisatie, waarin geloof en leven samenkomen in een 
ontspannen sfeer.  
Onze vernieuwde ontmoetingshal en zalen zijn sfeervol en duurzaam ingericht en bieden 
voldoende ruimte voor multifunctionele inzet. Ook het kerkplein is aangepakt en ons 
mooie, zonnige terras leent zich goed voor startzondagen en buitensamenkomsten. 
 
Samen geloven 
Elk jaar kiezen we een jaarthema dat ons richting en inspiratie geeft. Dit komt terug in 
themadiensten, huisbezoeken en acties passend bij het thema. Met bijvoorbeeld een 
boodschappeninzameling voor minderbedeelden zijn we concreet diaconaal bezig met 
elkaar. Zo proberen we ons geloof handen en voeten te geven in het dagelijks leven. 
Binnen onze gemeente bestaan verschillende visies op de toepassing van Gods Woord in 
ons leven als kerk. We zoeken naar balans, blijven in gesprek en ervaren over het 
algemeen een sterke harmonie. Wat ons bindt, is het verlangen om samen God te dienen 
en onze kinderen daarin voor te gaan. 
 
Onze toekomst en onze uitdagingen 
We zijn dankbaar voor wie we zijn: een gemeente met jonge gezinnen, betrokken leden 
en een open, warme sfeer. Tegelijk zien we uitdagingen. Het is niet eenvoudig om 
jongeren blijvend te betrekken, ambten te vervullen en actieve inzet te stimuleren. 
Tegelijk liggen hierin ook kansen om te groeien, te vernieuwen en elkaar opnieuw te 
vinden. 
We willen een kerk zijn die midden in het leven staat en de liefde van God deelt met onze 
omgeving. Een gemeenschap waar verhalen gedeeld worden en geloof, hoop en liefde 
tastbaar zijn – in eredienst, pastoraat, wijkwerk en het dagelijks leven. 
We bevinden ons in een positieve flow en bewegen vol vertrouwen richting de toekomst, 
ook nu onze predikant afscheid van ons gaat nemen. We richten ons op jonge gezinnen 
met nieuwe vragen, op jongeren die zoeken naar echtheid en op ouderen die blijven 
delen. We willen een veilige plek zijn waar elke generatie kan bloeien. Een kerk die samen 
Jezus volgt. 
 
We bidden dat we ook in de komende jaren een betrokken, bruisende gemeenschap 
mogen zijn – geworteld in het Woord, gedragen door Gods liefde en verbonden met 
elkaar. 
 
 


